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				Nieuwsbrief
2024/3
5 april 2024

Beste parochiaan,
Fijn dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen! Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op de website van onze parochie: https://www.eparochie.nl.
We sturen u deze nieuwsbrief omdat uw mailadres bij ons bekend is. Stelt u geen prijs op toezending, meldt u zich dan alstublieft af: bureau@eparochie.nl  We vinden het fijn dat u deze nieuwsbrief aan belangstellenden doorstuurt!









		
			Wat staat er in deze nieuwsbrief?
  
-Van Advent naar Advent: reisgids geloofsgemeenschappen Elisabeth-parochie
-Informatie opbrengsten Vastenactie Elisabeth-parochie
-Optreden DamesVerband – 9 april
-Gezinsdag Onze V/vader te Oosterhout – 14 april
-Relieken Heilige Bernadette Soubirous in Hulst – 20 april
-Komende Taizévieringen
-Bedevaarten Banneux 2024
-Rooster vieringen april 2024
-Algemene informatie - contact
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			De reisgids voor de Missionaire parochie
in Zeeuws-Vlaanderen

 
Beste mensen,
 
Vanaf 13 december 2023 zijn parochianen van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen op verschillende momenten met elkaar in gesprek over de toekomst. Dit alles vanuit de aankondiging dat vanaf de eerste zondag van de Advent van 2024 de zondag gevierd gaat worden in de drie parochiekerken. Te weten de basiliek in Hulst, de kerk van Terneuzen en de kerk van Aardenburg.
 
Tijdens de vier bijeenkomsten, door Peter Joosse als onafhankelijke gespreksleider geleid, hebben de parochianen plenair en ook in groepen de gelegenheid gekregen om hun gedachten en meningen te formuleren over alles wat ze van belang vinden voor het vieren en beleven van het geloof. Dit alles is vastgelegd in enkele samenvattingen. We beloofden dat op basis van goed luisteren gepoogd zal worden recht te doen aan velen.
 
Naast deze parochie-brede gesprekken organiseren we bovendien gesprekken in de geloofsgemeenschappen. Daartoe komen vertegenwoordigingen vanuit de parochiebesturen en het pastorale team naar 31 geloofsgemeenschappen in Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor is een lijst van datums samengesteld. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken die voor u van belang zijn. Leidraad in de gesprekken is de vraag die we tijdens 
de bijeenkomsten steeds stellen: Hoe zijn we enerzijds parochie en hoe beleven we anderzijds het geloof in onze plaatselijke gemeenschap.
 
Het afrondende gesprek voor de serie van besprekingen in onze parochies zal plaats vinden op woensdag 13 november 2024 vanaf 19.30 uur (welkom vanaf 19.00 uur) in de Emmaüskerk in Terneuzen. U bent daarbij hartelijk welkom.
We zetten belangrijke stappen om de toekomst van RK Zeeuws Vlaanderen te versterken. Hartelijke dank aan u allen. We zeggen graag: tot spoedig ziens!
 
Namens de parochiebesturen en het pastorale team,
pastoor Wiel Wiertz
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			Informatie opbrengsten Vastenactie Elisabeth-parochie 
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	De organisatie van de Vastenactie liep geweldig goed! De enthousiaste aanwezigheid van pater Cyril Swinne was voor iedereen hartverwarmend. Inmiddels is hij weer in Baranquilla in Colombia, waar hij is voorgegaan in de Goede Week-vieringen en op Pasen. Op Palmpasen sprak hij bij vlak voor zijn vertrek bij de Palmpasenviering te Koewacht. 









			









			Op de site van Kerkbelang Koewacht staat een uitgebreide opname (Youtubelink). We hopen dat de pater volgend jaar opnieuw naar Zeeuws-Vlaanderen komt. Tijdens de Vastenactie zamelen we dan opnieuw geld in voor zijn project ‘Meer groen meer leven in Colombia’. Hieronder vindt u een aantal opbrengsten. Niet alle bedragen zijn al definitief. De Vastenactie loopt nog door, dus de definitieve opbrengst horen we later dit jaar.
Vastenactie parochiekern Zuidoost
(Axel, Overslag, Westdorpe, Zuiddorpe)
Het Benefietconcert van 15 maart bracht op: € 1.711,30
Het lekkers bij de koffie na de zondagsviering bracht op: € 259,65
Collectes en vastenzakjes brachten op: € 346,27
Vastenactie - tweedehandskledingwinkel Sas van Gent
De opbrengst tot nu toe is: € 6.500,--
Op 1 mei gaat de winkel nogmaals open, er is dan een drukbezochte Meimarkt en braderie in Sas van Gent.

Vastenactie Terneuzen
De fancyfair op 23 maart bracht op: € 750,--.

Vastenactie Ontmoetingsmaaltijden Elisabeth-parochie
Opbrengst te Zuiddorpe: € 475,--
Opbrengst te Terneuzen: € 362,--
Opbrengst te Philippine: € 555,--.
Vastenactie Wafelenbak parochiekern Zuidwest
(Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Zandstraat)
Op 16 maart werden in de kerk te Philippine 1800 wafels gebakken.
De opbrengst is: € 1.507,45.









		






			Optreden DamesVerband 
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			Gezinsdag Onze V/vader 
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			Op zondag 14 april 2024 is er weer een gezinsdag. Ook ouders die hun kinderen alleen opvoeden zijn van harte welkom.
Het thema is Onze V/vader: de relatie die wij met onze 'aardse' vader hebben heeft ook invloed op ons beeld van God onze Vader. De spreker van deze dag, Willem Visser 't Hooft is zelf vader van drie kinderen en verantwoordelijke van het gebedsinitiatief Fathers Prayers. Hij heeft zelf ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader.
Ook de tieners duiken - op hun eigen locatie - in dit onderwerp. Een vader en een priester delen vanuit hun eigen leven en natuurlijk maken we er ook een gezellige boel van.
De kinderen gaan kijken naar het verhaal over Jezus die onze Goede Herder is: Edith Hertog heeft veel ervaring met Godly Play. Ze speelt dit verhaal met kleine houten figuren en schapen in een 'grazige weide'. Zo zien de kinderen het hele Bijbelverhaal voor hun oogjes gebeuren.
Halverwege de middag gaan we op pad en een paar echte schapen bekijken. In processie bezoeken we een mooi kapelletje ter ere van Maria. We sluiten af met een pizza uit een echte Italiaanse pizzeria.
 
Praktisch
De dag begint met de mis in de Basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 4901 EP Oosterhout). Het is ook goed mogelijk om naar de eigen parochiekerk te gaan en om 12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout.
Deelname kost 25 euro per gezin, inclusief lunch en warm avondeten.
Deze dag wordt georganiseerd door de Catharina Parochie in Oosterhout en het Bisdom Breda.
Opgeven kan via: bisdombreda.nl/agenda/onzevader.









		






			Relieken Heilige Bernadette Soubirous in Hulst 
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	Een bijzondere schrijn met de relieken van de H. Bernadette komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april worden de relieken in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Van 20 tot en met 24 april gebeurt dat in het bisdom Breda.









			Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Het nodigt gelovigen uit om hun voorbeeld na te volgen en te bidden om hun voorspraak bij God. Met de rondgang van de relieken van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.
Bernadette Soubirous was het meisje, dat in 1858 verschijningen kreeg van Maria nabij Lourdes. Deze plaats is uitgegroeid tot één van de grootste bedevaartplaatsen van de wereld. Op 8 december 1933 verklaarde paus Pius XI Bernadette heilig. Omdat Lourdes nog steeds populair is, heeft Bernadette in de Lage landen vele bewonderaars. Haar feestdag valt op 16 april.
De relieken van Bernadette die worden uitgesteld zijn vervat in een zogenaamde reliekschrijn. Behalve deze schrijn is er ook een stuk rots uit Lourdes en water uit de bron in de grot van Lourdes.
Voor meer informatie: Landelijke programma bekend: reliek Heilige Bernadette doet 14 Nederlandse kerken aan - Bisdom Breda
Gedurende de rondgang in het bisdom Breda, zal de reliekschrijn op zaterdag 20 april in de vroege avond worden ontvangen in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. Later die avond is er een Taizéviering met vigilie (nachtwake) voor de H. Bernadette. Op zondag 21 april, de vierde zondag van Pasen, viert de Kerk Roepingenzondag. Het is heel bijzonder om dat te kunnen doen rondom de reliek van de H. Bernadette. De volgende dag reist de schrijn weer verder.
Pastoor Wiertz wil een expositie houden van voorwerpen die te maken hebben met de H. Bernadette. Heeft u een beeldje of schilderij dat u wilt uitlenen, laat het dan weten aan de teamassistente mevrouw Bianca Ivens. Zie algemene informatie – contact.
Het programma:
Zaterdag 20 april 2024
Middag: Expositie devotionalia en kunst en een doorlopende vertoning van de film "Bernadette”.
20.00 uur: Meditatieve viering in de stijl van Lourdes en Taizé, gevolgd door lichtprocessie en rondgang langs een stuk rots en water uit Lourdes met mogelijkheid van verering van de relieken.
Aansluitend; Gebedswake bij de relieken afgesloten met een dagsluiting/completen.
Zondag 21 april 2024 –Roepingenzondag
11.00 uur Feestelijke Eucharistieviering
Middag: Open Kerk en film "Bernadette" (doorlopende vertoning)
14.30 uur Lezing over Bernadette en Roepingen door vicaris Paul Verbeek
16.00 uur Roepingen-vesper
17.30 uur Rozenhoedje en slotgebed.









		






			Taizévieringen in 2024 
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	Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar een bekend oecumenisch klooster is. Duizenden jongeren uit de hele wereld bezoeken jaarlijks dit klooster, dat met enkele broeders begonnen is, kort voor de tweede wereldoorlog.  









			De rust en stilte, de eenvoud en hoop die zich ook uit in solidariteit met jongeren en met armen en vluchtelingen, zijn zeer aansprekend.
In de H. Catharinakerk te Hengstdijk worden al enkele jaren met regelmaat Taizé-vieringen gehouden. Kenmerkend voor een Taizé-viering is de rust en stilte bij binnenkomst, de weinige woorden die worden gesproken, de meditatieve zang waarbij de liederen enkele keren herhaald worden, de stille meditatie na de lezing uit de Bijbel. De eenvoud en laagdrempeligheid van de viering spreekt mensen aan.
De belangstelling voor de Taizévieringen groeit! In de Goede Week was er ook een goedbezochte oecumenische viering in de Levensbron te Terneuzen.
Deze bijeenkomsten komen eraan:
20 april om 21 uur in de basiliek te Hulst: Vigilie-viering in de stijl van Taizé ter gelegenheid van het bezoek van de relieken van de heilige Bernadette van Lourdes aan de parochies van Zeeuws-Vlaanderen
21 april om 19.00 uur Taizéviering in de PKN-kerk te Zaamslag
16 mei om 19.30 uur in RK kerk Hengstdijk (Pinksterviering)
19 september om 19.30 uur in RK kerk Hengstdijk (Vredesweek)
Na afloop van de vieringen te Hengstdijk is er koffie en thee en veel tijd voor ontmoeting.
Iedereen is van harte welkom!









		






			Bedevaarten Banneux 2024









			5-daagse van 31 mei t/m 4 juni
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	Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 91ste verjaardag van de verschijningen vieren, een meerdaagse naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen. 









			De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf.
Programma
Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bidden er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de Verschijningskapel.
Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken.
Banneux
Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo’n 25 kilometer van Luik,
is de plaats waar sinds de Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld naartoe komen om er bij de Maagd der Armen te vertoeven. Vanuit het bisdom Breda gaan we dit jaar voor het 70ste jaar op bedevaart naar dit populaire bedevaartsoord.
Het heiligdom ligt in een bosrijke omgeving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco,
de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron ontsprong.
Jaarthema 2024 - Onder Maria’s schutsmantel
In de katholieke iconografie is het meestal de maagd Maria die deze ruime mantel draagt. Ze ontvouwt hem om ons een veilige haven te bieden. Vandaar de prachtige traditie van madonna’s met een schutsmantel. In de Byzantijnse traditie houdt de Maagd haar sluier over de Kerk.
Met een hart vol vertrouwen wenden de christenen zich tot haar die Jezus ons als moeder heeft gegeven, en bidden haar: ‘Onder uw sluier van tederheid nemen we onze toevlucht. Neem op ons in uw moederlijk hart, waar we zullen herleven. Maria, moeder van de Verlosser, we zegenen u. Kom ons bezoeken wanneer we in beproeving zijn. Kom ons verlossen van alle gevaren van de wereld. Maria, moeder van de Verlosser, ontferm u over ons. Laten we, ook in 2024, ingaan op deze uitnodiging!
Informatie
Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt: 395 euro p.p.
Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:
Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek
Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda
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				Algemene informatie - contact









		
			Parochiesecretariaat Elisabeth-parochie

Teamassistente Elisabeth-parochie: mevrouw Bianca Ivens. U kunt haar bereiken maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur, via telefoonnummer 0115 – 616006 of e-mail: bureau@eparochie.nl

Reserveren
Voor de verschillende lezingen en activiteiten vragen we u te reserveren. Mocht een lezing of activiteit door omstandigheden niet door gaan, dan kunnen we u tijdig bericht geven.












		
			Voor wie een lichtje wil ontsteken

Terneuzen Mariakapel: open op weekdagen van 10.00 -12.00 uur.
Terneuzen Vredeskapel Willibrordustoren Korte Kerkstraat: in de regel dagelijks geopend van 9.30 tot 15.30 uur. De expositie over de geschiedenis van de rooms-katholieke enclave is te bezoeken op afspraak.
Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.
Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van
13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.












		
			
Geloofsbeleving en informatie - televisie en internet
  
Livestream Elisabethparochie: https://kerkdienstgemist.nl. Zoek 'Terneuzen' en vervolgens 'Emmaüskerk'.

Geloofsgesprek en Eucharistieviering op zondag: NPO 2 vanaf 9.45 uur: https://kro-ncrv.nl/pastoraat

Maandelijk: woorden van bemoediging door leden van het pastoraal team bij Omroep Hulst.
Terugkijken? Zie https://kerkbelangkoewacht.nl

Wekelijks gebedsmoment op facebook:
https://www.facebook.com/gezinspastoraat

Fijne website voor gezinnen met jonge kinderen:
https://www.geloventhuis.nl












			Hartelijke groet!
Pastoor Wiel Wiertz, kapelaan Rodrigo Rojas Romero,
pastor Marjan Dieleman-Fopma, mevrouw Bianca Ivens, teamassistente
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