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				Nieuwsbrief
2024/2
23 februari 2024

Beste parochiaan,
Fijn dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen! Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op de website van onze parochie: https://www.eparochie.nl.
We sturen u deze nieuwsbrief omdat uw mailadres bij ons bekend is. Stelt u geen prijs op toezending, meldt u zich dan alstublieft af: bureau@eparochie.nl  We vinden het fijn dat u deze nieuwsbrief aan belangstellenden doorstuurt!









		
			Wat staat er in deze nieuwsbrief?
  
-Vastenactie: pater Swinne:’Meer groen, meer leven in Colombia’
-Vastenactie: ontmoetingsmaaltijden en benefietconcert
-Vastenactie: de kledingwinkel
-Wereldgebedsdag - oecumenische viering Hulst– 1 maart
-Kruisweg op vrijdagavonden in de Emmaüskerk
-Gebedsruimte Noordstraatkerk Terneuzen & Night Watch 1-2 maart
-Lijkwade van Turijn - uitnodiging
-Open Deur Paasbijeenkomst – 18 maart
-Uitnodiging Chrismamis – 27 maart
-Bisdom Breda houdt synodale groepsgesprekken in pastorale zones
-Lustrumconcerten 30 jaar Gospelkoor Glorify
-Samen tegen eenzaamheid – aan-z
-De H. Communie voor zieken
-Taizévieringen in 2024
-Kerk & Vluchteling -Conferentie Missionaire Parochie – 6 april
-Bedevaarten Banneux 2024
-Rooster vieringen maart 2024
-Algemene informatie - contact
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	Een van de grote problemen in de wijk La Paz (wijk van de vrede) van de miljoenenstad Barranquilla, in Colombia, is het geweld, met veel daders en slachtoffers onder de jongeren. Er wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar de jongeren en vaak wordt gekozen voor het onderdrukken van dit geweld door hard optreden door de politie.  









			Veel problemen zoals drugs, alcohol, jeugdbendes en vandalisme komen voort uit het gebrek aan positieve vooruitzichten. 
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	De aanwezigheid van de paters Camilianen in Colombia, begint in het jaar 1970 met de komst van Italiaanse priesters van de orde. Met de komst van de eerste Nederlandse religieuzen in 1977 vestigt de gemeenschap zich in de buurt La Paz en wordt er begonnen aan een project van algemene ontwikkeling met als doel: 









			‘Samen een helende gemeenschap bouwen’ met aandacht voor alle aspecten van menselijk leven: lichamelijk, psychologisch, politiek, economisch, religieus… In de loop der jaren zijn er uit dit samen optrekken een aantal projecten ontstaan: Steun aan de migranten in
Villa Caracas, een gezondheidscentrum, een onderwijscentrum voor uitgebreide revalidatie en rehabilitatie, een centrum voor kwetsbare ouderen, een openbare bibliotheek met een informatie- en cultuurcentrum; een school-moestuin, een multi-sportveld, een ontmoetingscentrum, een speeltuin, buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren, een Wijk- en Milieu Centrum,…
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	Een van de grootste problemen van de mensen in de wijk La Paz is het zorgen voor inkomsten. Er is een hoge werkloosheid. Dat heeft een negatieve impact op de voeding, omdat men alleen kan eten wat men kan kopen. Mensen krijgen een opleiding in stadslandbouw en het houden van een 









			moestuin, zodat ze zelf kunnen instaan voor dat stukje van hun voedsel, maar ook op deze manier zinvol bezig zijn en op termijn producten kunnen verkopen. De doelstelling van het project: mensen zelfredzaam maken en hen het gevoel van eigenwaarde teruggeven. 
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	Op termijn wordt er gewerkt aan een mentaliteits- en gewoonteverandering en daarvoor is scholing noodzakelijk. Ook een bezielende begeleiding is hierin cruciaal. Dan pas krijgt het project de kans te gaan groeien en echt te landen. Ervaring leert dat er uitsluitend veranderingen optreden 









			als de boodschap echt binnen komt en dat gebeurt pas wanneer mensen ontdekken wat de gevolgen zijn door het daadwerkelijk mee te maken. 









			Het gaat hier over de opstartfase van het project en dat vraagt dus scholing. Naarmate het project zal gaan lopen zullen mensen zelfredzamer worden. De symbolische olievlek zal dan haar werk doen. Het eerste jaar komt de nadruk te liggen op Villa Caracas, de wijk waar vooral Venezolaanse vluchtelingen en teruggekeerde Colombianen wonen. Het gaat hier dan in eerste instantie om ongeveer 200 personen: geselecteerde vluchtelingen, maar ook om hun buren, familieleden, … Streefgetal is uiteindelijk 400 personen. De solidariteit onder de mensen is namelijk heel erg hoog. Het werkt als een olievlek van solidariteit.

Wilt u iets overmaken aan de Vastenactie voor het project van pater Swinne in Colombia, vergeet dan niet het projectnummer te vermelden! 
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	Het projectnummer is 402431 

Elisabeth-parochie
NL66 RABO 0159 5271 04 t.n.v. Elisabeth-parochie 









		






			Vastenactie: ontmoetingsmaaltijden 
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	U kunt zich weer aanmelden voor de ontmoetingsmaaltijden in de vastentijd. Het is buitengewoon gezellig om elkaar aan tafel te ontmoeten en lekker te eten. En dat in het besef dat je zo bijdraagt aan de Vastenactie!









			De opbrengst van uw vrijwillige gift gaat naar het hierboven beschreven Vastenactieproject van pater Cyril Swinne uit Sint Jansteen, die in Colombia (Barranquilla, in de wijk La Paz) mensen jong en oud aanmoedigt en helpt om zelfredzaam te leven. Na de maaltijd wordt hiervoor gecollecteerd.

U bent van harte welkom op:

- donderdag 29 februari - 17.30 uur in Dorpshuis ’t Kaaike, Dorpsplein 15 te Zuiddorpe

- donderdag 14 maart - 17.30 uur
in Buurtcentrum De Kameleon, Leliestraat 30 te Terneuzen

- donderdag 21 maart - 17.30 uur
in Gemeenschapshuis De Kaaie, Waterpoortstraat 1a te Philippine

Aanmelden is nodig voor de organisatie en inkoop!
Dit kan via telefoonnummer 0115-616006,
elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur of via email : bureau@eparochie.nl









			Benefietconcert voor de Vastenactie
Houd alvast de datum van vrijdag 15 maart in de gaten. Dan wordt in de kerk van Zuiddorpe, ’s avonds om 19.30 uur weer een groot Benefietconcert gehouden ten bate van het goede werk van pater Cyril Swinne, een man met een boodschap, zoals pastor Katrien hem benoemde. Het programma is weer heel gevarieerd en verrassend. Vorig jaar hadden wij een opbrengst van € 1.050 euro, dat willen we heel graag nog een keer voor elkaar brengen.









		






			Vastenactie: de kledingwinkel 
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			Wereldgebedsdag - oecumenische viering Hulst – 1 maart
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Op vrijdag 1 maart 2024 is het Wereldgebedsdag.

In de protestantse kerk te Hulst (Houtmarkt 11) is in dit kader een interkerkelijke viering, ’s avonds om 19.30 uur.

Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Palestina als land voor 2024 gekozen. 









			Het thema voor Wereldgebedsdag 2024 komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs (4,1-7). Hij dankt God voor de wijze waarop de Efeziërs hun liefde en geloof leven, en bidt dat ze deze drie waarheden mochten zien:
de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht. De liturgie is opgesteld door vrouwen, vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom!









		






			Kruisweg op vrijdagavond in de Emmaüskerk 
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	In de Vastentijd wordt er vanaf vrijdag 16 februari tot en met vrijdag 22 maart elke vrijdagavond om 20.30 uur in de Emmaüskerk een kruisweg gehouden. Eenieder wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 









		






			Gebedsruimte Noordstraatkerk Terneuzen & Night watch 
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	Wij zijn dankbaar dat na een aantal jaren van dromen, verlangen, gebed en vooral veel geduld we mogen bekendmaken dat er een gebedsruimte in de Grote Kerk aan de Noordstraat in Terneuzen komt.









			De gebedsruimte zal een plaats zijn waar ieder die dat wil zich een bepaalde tijd terug kan trekken om te bidden tot, uit te rusten bij, stil te zijn voor onze Hemelse Vader. Dat kan winkelend publiek zijn, dat spontaan binnen loopt. En het kunnen ook bezoekers en inwoners van Terneuzen zijn die bewust komen, op zoek naar een moment van aanbidden.
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			Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs of meld je direct aan als vrijwilliger gastvrouw/gastheer.

Nieuwe naam
Omdat er onder de paraplu van het Stad- en regiogebed de laatste jaren steeds meer gebedsactiviteiten zijn ontstaan en wij het verlangen hebben nog meer activiteiten te ontwikkelen is ervoor gekozen om alles onder één naam te brengen, namelijk: Huis van gebed Terneuzen. Immers wij zijn als Gods kinderen het huis van gebed, door en over kerkmuren heen. Daarnaast is de naam ook passend bij de gebedsruimte. En bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo (in de nieuwe kleuren van de stad Terneuzen en tegelijk ook de verbinding tussen hemel en aarde).

Komende gebedsactiviteit 
Volgende week vrijdag 1 en zaterdag 2 maart 2024 hopen we weer
The Night Watch te organiseren: Vrijdag 1 maart van 22.00 uur tot zaterdag 2 maart 06.00 uur, locatie: Elia’s Inn, Vlooswijkstraat 61 Terneuzen.

Iets voor jou? Lijkt het jou wel iets om hieraan deel te nemen? Denk je dat jij het aankunt om een aantal uren wakker te blijven en te “waken” over de stad Terneuzen? Sta je open voor verrassingen in de nachtelijke uren, zoals bijvoorbeeld bijzondere gesprekken tijdens gebedswandeling? Je bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en je mag ook een deel van de avond en/of nacht komen.

Wij kijken verlangend uit naar wat God (nog meer) gaat doen in Terneuzen.

Heb je vragen, suggesties of wil je meehelpen, neem dan contact op per e-mail info@huisvangebedterneuzen.nl

Team van het Stad- en regiogebed 









		






			Lijkwade van Turijn 









			Uitnodiging

Voor een bezinningsmoment over de ‘Lijkwade van Turijn’. 
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	Het origineel van de lijkwade, een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man, bevindt zich sinds 1578 in de Dom van Turijn (Noord-Italië). Volgens vele christenen is dit de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Uiteindelijk is de doek in bezit gekomen van het Vaticaan. Over de echtheid ervan wordt al eeuwen getwist, maar de lijkwade heeft altijd enorm tot de verbeelding van mensen gesproken.









			









			Aan de hand van foto’s zal caritas medewerker Eliza Oudshoorn ons vertellen over deze lijkwade. Het gaat niet zozeer over de echtheid van de lijkwade maar veeleer helpt de lijkwade ons het lijden en sterven van Jezus voor ons te verdiepen.
Iedereen is welkom!

De bijeenkomsten wordt gehouden op: -donderdagmiddag 21 maart van 15.00 -17.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 te Breda. -woensdagavond 13 maart van 19.00 -21.00 uur in de Maria Magdalenazaal, Singelstraat 9,4461 HZ Goes. Graag aanmelden voor 7 maart a.s. via E: secretariaat@bisdombreda.nl of T: 076-5223444 (in de ochtenden).









		






			Open Deur Paasbijeenkomst – 18 maart 
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	Schuif aan bij de Paasbijeenkomst van Open Deur!

 
Maandag 18 maart – 14.00 uur – parochiecentrum Terneuzen









			Eigen bijdrage – indien mogelijk
4,00 euro (prijs maandblad Open Deur zonder verzendkosten: 5,95 euro).
Deze bijdrage kan tijdens de Open Deurbijeenkomsten in het geldbusje worden gedaan. Koffie, thee, enzovoorts, zijn gratis.
Aanmelden
Laat voor 10 maart weten dat je komt, dan zorgen we dat je het themanummer tijdig thuis ontvangt. Aanmelden kan op bureau@eparochie.nl.
Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.









		






			Uitnodiging Chrismamis 
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			In de Chrismamis worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en het heilig Chrisma gewijd. De Bisschop is de celebrant van de Chrismamis. Voordat de nieuwe praktijk in 1990 werd ingevoerd vond de Chrismamis plaats op de morgen van Witte Donderdag. Om de deelname door vertegenwoordigers vanuit het bisdom beter mogelijk te maken is het tijdstip verplaatst naar de woensdagavond in de Goede Week. De relatie met de viering van Pasen blijft zo behouden. Het is de bedoeling dat uit alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeg- huizen een afvaardiging wordt gezonden naar deze viering.
 
De Chrismamis vindt dit jaar plaats op woensdag 27 maart 2024 om 19.00 uur in de Basiliek Sint Jan de Doper, Markt 28, 4901 EP OOSTERHOUT NB
 
Aanmelden is gewenst
U kunt zich aanmelden om aan deze viering deel te nemen via de mail: bureau@eparochie.nl of telefonisch: 0115-616006, op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Gelieve dit te doen vóór 10 maart 2024.









		






			Bisdom Breda houdt synodale groepsgesprekken in pastorale zones 
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	In maart 2020 kondigde paus Franciscus een synode aan met de woorden:
’Inspireer mensen om over de Kerk te dromen die we geroepen zijn om te zijn, dat hoop bloeit, vertrouwen gestimuleerd, wonden verbonden, nieuwe en diepere relaties gesponnen, dat we leren van elkaar,
 









			bruggen bouwen, geesten verlichten, harten verwarmen, de kracht van onze handen herstellen voor onze gezamenlijke missie.’
 
Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthesedocument. Dit document is vertaald naar het Nederlands (november 2023) en er is nu ook een samenvatting gemaakt. De Landelijke Werkgroep Synodaliteit beveelt aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:









			Vier thema’s 
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	1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
2. Vorming in een missionaire Kerk;
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.









			“Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” De komende twee maanden kunnen parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties hierover in gesprek. In de pastorale zones van het bisdom Breda worden groepsgesprekken georganiseerd. De gesprekken worden gehouden in het kader van de tweede fase voor de Bisschoppensynode over synodaliteit.
Meer informatie vindt u op de website van het bisdom Breda https://bisdombreda.nl
Ook het Netwerk Katholieke Vrouwen nodigt uit om synodale groepsgesprekken te organiseren: informatie vindt u op https://www.netwerkkatholiekevrouwen.nl









		






			Lustrumconcerten 30 jaar Gospelkoor Glorify 
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			Gospelkoor Glorify uit Middelburg bestaat 30 jaar en wil dat vieren met twee lustrumconcerten in Axel en Middelburg.
Glorify is een interkerkelijk gospelkoor. De zangers en muzikanten komen uit alle hoeken van Zeeland, maar de meesten zijn woonachtig op Walcheren. Het koor telt 50 zingende leden en staat onder leiding van dirigente Elsa Bezuijen. Glorify heeft een eigen 6-koppige band en deze zal tijdens de lustrumconcerten worden aangevuld met diverse gastmuzikanten. Tijdens de concerten staan een aantal nieuwe liederen op het programma, maar ook oudere liederen die het koor in de afgelopen 30 jaar zowel in Middelburg als verder van huis in Nederland, België en Frankrijk uitvoerde. Wie het koor eerder aan het werk zag, weet dat de liederen ondersteund worden door prachtige achtergrondbeelden.
Over beelden gesproken: Het afgelopen jaar heeft Glorify hard gewerkt aan de professionele opnames van 2 prachtige videoclips. Deze clips, opgenomen op typische Zeeuwse locaties, zullen tijdens de concerten voor het eerst aan publiek worden getoond.
Zaterdag 6 april is Glorify te horen en te zien in Theater de Halle in Axel. Aanvang om 20.00u. Een mooie bijkomstigheid: De Westerscheldetunnel is deze datum tolvrij.
Zaterdag 20 april staat Glorify in de Stadsschouwburg in Middelburg. Aanvang eveneens om 20.00u.
Tickets voor beide concerten zijn te verkrijgen via de website van het koor: www.gospelkoorglorify.nl en kosten 13,50 euro per ticket (excl. kosten boeking)









		






			Samen tegen eenzaamheid 
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	aan-z start 19 februari 2024 in de gemeente Terneuzen de bewustwordingscampagne 'het begint bij hallo'. De campagne moedigt mensen aan om bewust kleine momenten van contact te maken en daarmee eenzaamheid tegen te gaan. 









			Campagne 'Het begint bij hallo’
Elkaar even begroeten op straat, een praatje als je staat te wachten op de bus of een helpende hand als je ziet dat iemand hulp kan gebruiken. Het zit hem in de kleine dingen. Een glimlach, een simpele groet. Al die kleine gebaren hebben een groot effect. Het geeft jou een goed gevoel en voor de ander maak jij het verschil. Je zorgt voor een geluksmomentje. Voelt goed, toch? Word jij ook een ‘klein-geluk-brenger’? In een wereld waarin we vaak gehaast zijn en aan onze schermen gekluisterd zitten, zijn het de kleine gebaren die het verschil kunnen maken. De campagne nodigt iedereen uit om een 'klein-geluk-brenger' te worden en te ontdekken hoe een eenvoudige begroeting een groot effect kan hebben op iemands dag.
Signaalpunt eenzaamheid
In de campagne wordt ook het digitale signaalpunt eenzaamheid onder de aandacht gebracht. Bij het signaalpunt eenzaamheid kan iedereen vertrouwelijk een signaal afgeven wanneer men denkt dat iemand eenzaam is, óf wanneer ze dit zelf ervaren. Meer informatie vind je op https://www.aan-zet.eu

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne en het signaalpunt eenzaamheid kan je ook terecht bij Carine Bentveld.









		






			De H. Communie voor zieken 
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	Heilige communie voor zieken en mensen, die zeer beperkt mobiel zijn.
Door parochianen met een zending wordt wekelijks als regel op woensdag in ziekenhuis “De Honte” de H. Communie gebracht. 









			Aan parochianen die vanwege leeftijd of anderszins immobiel zijn en daardoor niet naar de kerk kunnen komen, wordt maandelijks thuis de Heilige Hostie uitgereikt.
Marleen Gernaert, pastoraal assistent die deze zending heeft ontvangen, licht toe, dat -na de beperkingen tijdens de Pandemie- eind 2022 de draad hiervoor weer is opgepakt: “Het afgelopen jaar 2023 is aan 156 gelovigen de H. Communie uitgereikt. Vooral als mensen wegens ziekte of beperkingen op zichzelf terugvallen zie je het verlangen naar dit Sacrament. De ontmoeting met Jezus Christus op deze wijze biedt gelovigen namelijk tevens een bijzondere troost. Het thuis ontvangen van de Communie is nog beperkt, maar parochianen, die daar prijs op stellen kunnen dit aangeven en dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt.”
Wilt u de H. Communie thuis ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan het Parochiebureau te Terneuzen; telefoon 0115 616006 of email bureau@eparochie.nl. Marleen maakt dan een afspraak met u.









		






			Taizévieringen in 2024 
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	Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar een bekend oecumenisch klooster is. Duizenden jongeren uit de hele wereld bezoeken jaarlijks dit klooster, dat met enkele broeders begonnen is, kort voor de tweede wereldoorlog. 









			De rust en stilte, de eenvoud en hoop die zich ook uit in solidariteit met jongeren en met armen en vluchtelingen, zijn zeer aansprekend.
In de H. Catharinakerk te Hengstdijk worden al enkele jaren met regelmaat Taizé-vieringen gehouden. Kenmerkend voor een Taizé-viering is de rust en stilte bij binnenkomst, de weinige woorden die worden gesproken, de meditatieve zang waarbij de liederen enkele keren herhaald worden, de stille meditatie na de lezing uit de Bijbel. De eenvoud en laagdrempeligheid van de viering spreekt mensen aan.
De data voor 2024 die nu gepland staan, zijn:
25 januari – Gebedsweek voor de eenheid van de christenen
21 maart – Veertigdagentijd
16 mei – Pinksternoveen
19 september – Vredesweek
De vieringen beginnen om 19.30 uur, H. Catharinakerk, Hengstdijk.
Na afloop is er koffie en thee en veel tijd voor ontmoeting.
Iedereen is van harte welkom!









		






			Kerk & Vluchteling 
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	Beste mensen,
Met deze gelegenheid willen we als Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws- Vlaanderen onszelf weer even presenteren.









			Opgericht begin 2004 als oecumenische stichting met als doel aandacht voor de problematiek van Vluchtelingen te weten Asielzoekers en Statushouders die hier onder ons verblijven. De Bijbelse opdracht om om te zien naar Vluchtelingen onder ons heeft geleid tot deze stichting die deze opdracht gestalte probeert te geven door financiële steun en bewustwording van de samenhangende problematiek.
Financiële steun kunnen we geven door de geldelijke ondersteuning van zeer diverse kerken hier in Zeeuws-Vlaanderen. Vaak wordt een collecte bestemd voor onze stichting of zien we individuele giften. Financiële steun bijvoorbeeld in de vorm van een tegemoetkoming in reiskosten die asielzoekers noodzakelijk moeten maken, aanschaf huishoudelijke bestaansmiddelen e.d. Gelukkig kunnen we heel vaak positief reageren op zulke hulpvragen.
Bewustwording deden we door het organiseren van info bijeenkomsten met een bepaald actueel thema, bijvoorbeeld met het indertijd eenmalig zogenaamde “ kinderpardon”, het aanwezig zijn tijdens kerkdiensten waarbij we aandacht mochten vragen voor de problematiek van vreemdelingen, organiseren van bijeenkomsten waarin we met vluchtelingen konden spreken.
De laatste jaren is het accent steeds meer komen te liggen op het financieel ondersteunen daar waar nodig. Voor bewustwording zoeken we naar andere vormen daar e.e.a. samenhangt met de beschikbaarheid van vrijwilligers en bestuursleden. Misschien kunnen we samenwerken met andere groeperingen zoals bijvoorbeeld JOTA te Oostburg. E.e.a. proberen we wat meer gestalte te geven.
Met dit bericht weet u in ieder geval dat er een beroep op ons te doen is m.b.t. de geschetste problematiek, enerzijds financieel anderzijds m.b.t. bewustwording of aandacht voor de vluchteling als onze naaste, een opdracht die sinds al die jaren niets van haar actualiteit heeft verloren.
 
Rob Hille
Cees Cosijn
Rina Bakker
Ankie Oppeneer
Jilly van den Ameele
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	Op zaterdag 6 april 2024 komen we voor de 3e keer met veel gelovigen samen in Evenementenlocatie “De Basiliek”, Wiltonstraat 56 Veenendaal.
Het doel is inspiratie op te doen om in onze eigen parochie de weg in te slaan naar een Missionaire Parochie. Het Thema luidt: “Volg Mij”. Deze bijzondere oproep van Jezus verandert het leven van zijn leerlingen. Ook vandaag veranderen mensen – en daarmee ook Parochies – als zij hieraan gehoor geven!
U wordt van harte uitgenodigd aan deze dag deel te nemen!
U kunt zich aanmelden door onderstaande gegevens via dit formulier in te leveren bij het parochiebureau of deze gegevens te mailen naar bureau@eparochie.nl
De kosten voor deze dag zijn € 35,- per persoon; bij groepsinschrijving (boven 5 personen) en voor personen tot 30 jaar is de prijs €30,- p.p.. Hierbij zijn inbegrepen koffie, thee en een lunch. Het vervoer zal plaatsvinden met auto’s. De mogelijkheid bestaat om mee te rijden.
Uw inschrijving ontvangen wij graag vóór 1 februari 2024.
AANMELDING:
Naam:
Straat:
Woonplaats:
Telefoon nummer:
E-mailadres:






		






			Bedevaarten Banneux 2024
5-daagse van 31 mei t/m 4 juni 
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	Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 91ste verjaardag van de verschijningen vieren, een meerdaagse naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen. 






	



			De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf.
Programma
Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bidden er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de Verschijningskapel.
Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken.
Banneux
Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo’n 25 kilometer van Luik,
is de plaats waar sinds de Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld naartoe komen om er bij de Maagd der Armen te vertoeven. Vanuit het bisdom Breda gaan we dit jaar voor het 70ste jaar op bedevaart naar dit populaire bedevaartsoord.
Het heiligdom ligt in een bosrijke omgeving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco,
de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron ontsprong.
Jaarthema 2024 - Onder Maria’s schutsmantel
In de katholieke iconografie is het meestal de maagd Maria die deze ruime mantel draagt. Ze ontvouwt hem om ons een veilige haven te bieden. Vandaar de prachtige traditie van madonna’s met een schutsmantel. In de Byzantijnse traditie houdt de Maagd haar sluier over de Kerk.
Met een hart vol vertrouwen wenden de christenen zich tot haar die Jezus ons als moeder heeft gegeven, en bidden haar: ‘Onder uw sluier van tederheid nemen we onze toevlucht. Neem op ons in uw moederlijk hart, waar we zullen herleven. Maria, moeder van de Verlosser, we zegenen u. Kom ons bezoeken wanneer we in beproeving zijn. Kom ons verlossen van alle gevaren van de wereld. Maria, moeder van de Verlosser, ontferm u over ons. Laten we, ook in 2024, ingaan op deze uitnodiging!
Informatie
Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt: 395 euro p.p.
Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:
Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek
Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda
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				Algemene informatie - contact









		
			Parochiesecretariaat Elisabeth-parochie

Teamassistente Elisabeth-parochie: mevrouw Bianca Ivens. U kunt haar bereiken maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur, via telefoonnummer 0115 – 616006 of e-mail: bureau@eparochie.nl

Reserveren
Voor de verschillende lezingen en activiteiten vragen we u te reserveren. Mocht een lezing of activiteit door omstandigheden niet door gaan, dan kunnen we u tijdig bericht geven.












		
			Voor wie een lichtje wil ontsteken

Terneuzen Mariakapel: open op weekdagen van 10.00 -12.00 uur.
Terneuzen Vredeskapel Willibrordustoren Korte Kerkstraat: in de regel dagelijks geopend van 9.30 tot 15.30 uur. De expositie over de geschiedenis van de rooms-katholieke enclave is te bezoeken op afspraak.
Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.
Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van
13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.












		
			
Geloofsbeleving en informatie - televisie en internet
  
Livestream Elisabethparochie: https://kerkdienstgemist.nl. Zoek 'Terneuzen' en vervolgens 'Emmaüskerk'.

Geloofsgesprek en Eucharistieviering op zondag: NPO 2 vanaf 9.45 uur: https://kro-ncrv.nl/pastoraat

Maandelijk: woorden van bemoediging door leden van het pastoraal team bij Omroep Hulst.
Terugkijken? Zie https://kerkbelangkoewacht.nl

Wekelijks gebedsmoment op facebook:
https://www.facebook.com/gezinspastoraat

Fijne website voor gezinnen met jonge kinderen:
https://www.geloventhuis.nl












			Wij wensen u allen een goede 40-dagentijd en Zalig Pasen!
Pastoor Wiel Wiertz, kapelaan Rodrigo Rojas Romero,
pastor Marjan Dieleman-Fopma, mevrouw Bianca Ivens, teamassistente
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